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De goede Herder 
Jezus zegt over zichzelf: 'Ik ben de goede herder' (Johannes 10:11 en 14). Hij zoekt de 
mensen op en geeft hun persoonlijke aandacht. Hij zorgt voor mensen door ze te 
vergeven, te genezen, te bemoedigen, te troosten en ze te leiden naar de waarheid. Jezus 
houdt van zijn schapen! 

Nadat Jezus een aantal jaren het goede voorbeeld geeft, draagt hij deze zorg over aan de 
discipelen. Via Petrus en de andere apostelen komt deze opdracht ook bij jou en mij 
terecht, in het leven van vandaag. De opdracht luidt: 'Hoed Gods kudde waarvoor u de 
verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals 
God dat wil. Niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. De 
(herders)stok wordt als het ware doorgegeven, aan jou en aan mij. 

Het doel van pastoraat 
De grote Herder vertrouwt ons de pastorale zorg aan kinderen en jongeren toe. Het doel 
is Zijn lammetjes te helpen groeien tot stabiele volwassenen. We hebben de 
verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren helpen te leven zoals hun schepper dat 
bedoeld heeft. Loop een tijdje met ze op, breng ze naar grazige weiden, ondersteun ze, 
troost ze, bescherm ze en help ze genezing te vinden als dat nodig is. Het KTP richt zich 
op de doelgroep van 0 t/m 21 jaar. 

Maar wees vooral een voorbeeld, zodat ze hun hemelse Vader mogen leren kennen en 
gaan leven vanuit een relatie met Hem. Daar hoef je geen ouderling, jeugdwerker of 
predikant voor te zijn. Alle gemeenteleden dragen die verantwoordelijkheid, ze hebben 
dat bij de doop of het opdragen van een kindje beloofd. 

Het belang van liefde 
Mensen hebben het nodig om echt gezien te worden. Niet om wat je allemaal doet of 
kan, maar gewoon om wie je bent. Een mens heeft meer nodig dan water en brood. 
Liefde en aandacht zijn primaire levensbehoeften. 

Wij vinden het als gemeente belangrijk om persoonlijke aandacht te hebben voor 
kinderen en jongeren. 

Een kerk die geen persoonlijke aandacht heeft voor kinderen en jongeren, slaat de plank 
finaal mis. Jongeren die niet gekend en begrepen worden, lopen een verhoogd risico de 



 

kerk te verlaten. In het pastoraat blijkt dat problemen vaak hun wortels hebben in de 
kinderjaren. Is het daarom niet veel beter om juist in deze fase aandacht en zorg te 
geven? Deze preventieve vorm van zorg voor jonge mensen in de gemeente heet 
basispastoraat. 

Wanneer het minder gaat 
Wanneer we omzien naar elkaar, merken we het sneller op als het met iemand niet goed 
gaat. Binnen de gemeente, waar mensen met elkaar meeleven, is soms meer nodig dan 
alleen een schouderklopje of een bemoedigende kaart. In deze context van basiszorg 
ontstaat de behoefte aan een intensievere vorm van pastoraat. 

Opbouw van het pastoraat 
Het kinder- en tienerpastoraat is een wezenlijk aspect van het pastoraat in Bethel en 
daarmee ook van het gemeente-zijn. Allereerst volgt hier een schema van de structuur 
van pastorale zorg binnen de gemeente: 
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Niveau 1: Basiszorg 

Dit niveau is in feite het brede terrein van de gemeente als geheel. Vandaar ook dat we 
kiezen voor dit niveau als fundament van de gemeente. We zijn met elkaar, als leden van 
één lichaam, verantwoordelijk om toe te zien op de noden en behoeften van kinderen en 
tieners. Het is daarbij onze opdracht om in liefde en aandacht op elkaar toe te zien. 
Basiszorg vindt bijvoorbeeld ook concreet plaats binnen de verschillende kringen en 
activiteiten. Te denken valt aan: huiskringen, jeugdwerk, zondagsschool, crèche. 



Niveau 2: Specifieke zorg 

Soms is er echter meer hulp nodig. Het probleem van het kind of de tiener is dan te groot 
voor een ‘gewoon’ gemeentelid. De hulp van een ervaren persoon kan dan nodig zijn. Het 
kinder- en tienerpastoraat in de gemeente Bethel valt onder niveau 2. Binnen het 
pastorale team voor kinder- en tienerpastoraat bevinden zich (meer) bekwame 
gemeenteleden (of die zich meer willen bekwamen), die zich beschikbaar stellen om 
een begeleidingstraject met een kind, tiener en/of ouder in te gaan voor zo lang dit nodig 
is. 

Ook de rest van het pastoraat binnen de gemeente Bethel valt binnen niveau 2. Indien 
nodig is het dus mogelijk dat er overleg plaatsvindt tussen verschillende pastorale 
werkers om zo elkaar tot ondersteuning te zijn. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
broederraad. Het aanspreekpunt is de oudste die in het bijzonder belast is met de 
leiding van het onderdeel ‘pastoraat’ in de gemeente Bethel. 

Niveau 3: Professionele zorg 

Bij ernstige probleemsituaties, die de mogelijkheden van de pastoraal werker 
overstijgen, kan het nodig zijn om te zorgen voor een goede verwijzing naar professionele 
hulp. Te denken valt aan: huisarts, psycholoog, orthopedagoog, etc. Dit wil niet zeggen 
dat hiermee de pastorale zorg stopt, het blijft belangrijk om in liefde op elkaar toe te 
blijven zien en het kan zeer vruchtbaar zijn om naast het stukje professionele hulp dat 
een kind of tiener krijgt een (geestelijke) aanvulling te geven op de geboden zorg. 

Het pastorale team 
Het pastorale team voor kinderen en tieners zal bestaan uit verschillende personen, die 
tevens een verschillende rol binnen het kinder- en tienerpastoraat hebben. We willen 
hier nadrukkelijk letten op de verschillende gaven en talenten die God ons gegeven heeft 
en daarbij de voorkeur van het teamlid zelf. Iemand kan een plaats in het team krijgen op 
verschillende manieren: 

 Hij/zij wordt voorgesteld door de broederraad. 
 Hij/zij meldt zichzelf aan met de wens deel te nemen aan het team. 
 Het pastorale team benadert de persoon, na overleg met de broederraad, op 

eigen initiatief. 

Profiel van een pastoraal werker 
Om op een Bijbelse manier (pastorale) zorg te kunnen verlenen aan de kinderen en 
tieners in de Vrije Baptisten Gemeente Bethel te Hattem is het wenselijk te werken met 
een team van pastoraal werkers voor kinderen en tieners. Dit team draagt, zoals eerder 
vermeld, concreet de specifieke zorg voor de kinderen en tieners in de gemeente en is 
tevens als zodanig bekend in de gemeente.  



Levende relatie met Christus 
Een lid van het team kinder- en tienerpastoraat dient een kind van God te zijn en hiermee 
te belijden dat hij van harte gelooft dat Jezus Christus zijn Verlosser is en het eeuwige 
leven door genade geschonken heeft (Efeze 2:5). Zijn leven getuigt van een volwassen 
leven met Christus. Hij heeft zich aan de gemeente Bethel verbonden via een 
lidmaatschap. De pastoraal werker is iemand die zelf veelvuldig de nabijheid van God 
zoekt in Zijn Woord, in gebed en in de gemeenschap van gelovigen. Hij staat open voor 
correctie vanuit het Woord van God en door gemeenteleden en oudsten uit de 
gemeente. Hij laat bij dit alles een leerbare houding zien. 

Begeleiden in afhankelijkheid van God 
Voortvloeiend uit een volwassen, persoonlijke relatie met Christus weet de pastoraal 
werker een kind of tiener te begeleiden in volle afhankelijkheid van God door de leiding 
van Zijn Heilige Geest. Hij zoekt hierbij voortdurend de wil van God. 

Echtheid, liefdevol en bewogen 
Het is van groot belang dat degene die deelneemt en/of wil nemen aan het team kinder- 
en tienerpastoraat een hart heeft dat in het bijzonder liefde uit wil dragen naar de 
kinderen en tieners in de gemeente. Hij weet zich persoonlijk in zijn hart geroepen om 
zorg te dragen voor het (geestelijk) welzijn van kinderen en tieners. Hij is in staat en 
bereid om onvoorwaardelijke liefdevolle aandacht aan hen te geven. 

Zelfinzicht 
De pastoraal werker beschikt over een zekere mate van zelfinzicht en is bereid zichzelf 
(regelmatig) onder de loep te nemen. Hij kent zijn sterke en zwakke punten en weet hier 
op een juiste wijze mee om te gaan. Hij heeft een positief zelfbeeld zonder zijn gebreken 
uit het oog te verliezen en deze in het licht van God te zetten. Het is goed mogelijk dat de 
pastoraal werker zelf moeilijke levensgebeurtenissen heeft meegemaakt, maar deze 
spelen geen overheersende rol meer in zijn leven. Hij kan hier voldoende afstand van 
nemen om zich zo volledig te kunnen richten op het kind of de tiener. 

Grenzen kennen 
De pastoraal werker is iemand die zichzelf voortdurend afvraagt of het probleem dat hij 
voor ogen krijgt een probleem is waar hij het kind of de tieners zelf mee kan helpen. Hij 
kent hierin zijn eigen grenzen en beperkingen en weet hier tactvol, open en eerlijk mee 
om te gaan. Ook binnen het pastorale traject met een kind of tiener kent hij de grenzen, 
kan hij deze benoemen en bewaken. 

Zwijgen en spreken 
De pastoraal werker is op de hoogte van de juridische aspecten van de pastorale hulp en 
weet om te gaan met zwijgplicht en de voorwaarden van het zijn van een 
vertrouwenspersoon. Hij weet wanneer hij moet zwijgen en wanneer hij moet spreken. Er 
moet dus sprake zijn van een vertrouwensband. Er zijn echter wel grenzen aan 
geheimhouding. De pastoraal werker mag nooit van tevoren beloven iets voor zichzelf te 
houden. Er kunnen situaties voorkomen waarin het kind of de tiener alleen geholpen is 



wanneer er wel met iemand anders over het probleemgesproken wordt. Wanneer en met 
wie er overlegd moet worden, zal altijd in overleg plaatsvinden tussen het kind/tiener en 
de pastoraal werker. 

Behandeling of specifieke pastorale zorg  
Om zich ten volle in te kunnen zetten voor de zorg van de jongere achten wij het wijs dat 
een lid van het team zelf niet onder specifieke / professionele hulp staat ten tijde van 
deelname aan het pastorale werk. Indien dit wel het geval is, zal er in het team gekeken 
worden of de taken binnen het KTP nog juist uitgevoerd kunnen worden of dat een 
‘pauze’ van het KTP noodzakelijk is.  

Minimumleeftijd van 23 jaar 

Van de leden van het pastorale team wordt verwacht dat zij een volwassen leeftijd 
hebben van minimaal 23 jaar, en tevens kunnen spreken over een geestelijk volwassen 
leven met Christus. Wij menen dat volwassenen onder de 23 jaar zelf nog volop in 
ontwikkeling zijn en achten het wijs om ze hier ruim de tijd voor te gunnen eer ze zich in 
zullen zetten voor het specifieke welzijn van een kind of tiener. 

Bekwaamheid, geschiktheid en opleiding 

De pastoraal werker is iemand die bereid is zich te ontwikkelen tot een (betere) 
zorgdrager. Het is hierbij wenselijk dat hij een aanverwante opleiding en / of cursus 
hiervoor heeft gevolgd of bereid is deze of een bepaalde vorm van scholing te volgen. 
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden aan te dragen. We achten het kennen van 
Gods Woord zeer belangrijk voor het Bijbels gefundeerd kunnen hulpverlenen en raden 
daarmee ook aan een opleiding te volgen die aan zowel Bijbelkennis als aan praktische, 
pastorale vaardigheden aandacht besteedt. Het mag voor zich spreken dat hij passie 
heeft voor kinderen en/of tieners. De pastoraal medewerker beschikt over een recente 
VOG. 

Gespreksvaardigheden 
Om moeilijke zaken goed door te kunnen spreken is het belangrijk dat de pastoraal 
werker beschikt over goede gespreksvaardigheden. Zoals eerder genoemd is hij, indien 
nodig, bereid om hier passende scholing bij te zoeken. 


